
Intens verdrietig, geven wij u kennis
van het overlijden van 

De heer

François De Ridder
Echtgenoot van mevrouw Nicole Camermans

Geboren te Lebbeke op 1 oktober 1938 en overleden
in het AZORG Ziekenhuis, Campus Moorselbaan te Aalst 

op 16 april 2026, gesterkt door de ziekenzalving.

Lid van Okra

De uitvaartplechtigheid, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, 
zal plaatsvinden in de Sint-Amanduskerk te Denderhoutem 

op donderdag 23 april 2026 om 10.00 uur.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur.

Aansluitend geven wij François terug aan de aarde
op de strooiweide van de begraafplaats te Denderhoutem.

_______

Een laatste groet brengen aan François kan in het 
Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13 te Haaltert 

op maandag en dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur. 

Vervuld met mooie herinneringen
leeft hij verder in de harten van 

Zijn echtgenote
Nicole Camermans

Zijn zoon en schoondochter
	 Philippe en Vicky De Ridder - Huysmans

Zijn kleindochter
	 Antje De Ridder

Zijn petekinderen
	 Sara Baes en Tom Cooreman en kinderen
	 Cindy Mot en Kevin De Jonge en kinderen
�

Zijn neven en nichten delen mee in hun verdriet
�
De families: De Ridder - Camermans - Schockaert - Wybouw

Een oprecht dankwoord aan zijn huisarts dr. C. Van Der Elst, 
het voltallig personeel van het AZORG Ziekenhuis en het 
team van de thuisverpleging Hartendrie voor de goede zorgen.

Rouwadres
Uitvaartzorg Bael, t.a.v. familie De Ridder - Camermans
Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

Online condoleren kan via www.begrafenissen-bael.be

†
Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden

Je hebt het met veel moed gedaan
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden 

en wie kan voelen wat je hebt doorstaan.


