Jehovah is mijn steile rots en
mijn vesting en Degene die
mij ontkoming verschaft,
Mijn God is mijn rots. Tot
hem zal ik mijn toevlucht nemen.
Mijn schild en mijn hoorn

van redding, mijn veilige hoogte

Veel te vroeg, veel te jong

werd ons ontnomen

Kristof Van Waeyenberg

Geboren te Halle op 23 januari 1981 en thuis
overleden te Ninove op 8 februari 2026.

De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden in de aula
van Uitvaartzorg Bael, Stationsstraat 13 te Haaltert
op donderdag 12 februari 2026 om 13.00 uur.

Er is gelegenheid om de familie te condoleren
na de plechtigheid.

Aansluitend volgt de teraardebestelling
op de begraafplaats te Ninove.

Vervuld met mooie herinneringen
leeft hij verder in de harten van

Vriend van
Nathalie Wastiels

Papa van
Timothy Van Waeyenberg en vriendin Fien Limbourg
Bram Van Waeyenberg
Jens Van Waeyenberg

Zoon van
Hendrik en Martine Van Waeyenberg -Deschuyteneer

Broer, schoonbroer en nonkel van
Wendy en Ben Van Waeyenberg - Verstraete
Milo, Kaat, Mathis
David en Debbie Van Waeyenberg - Dupont
Axelle, Alex

Zijn nonkels, tantes, neven en nichten delen mee in hun verdriet
De families Van Waeyenberg - Deschuyteneer

Een laatste groet brengen aan Kristof kan in het Uitvaartcentrum
Bael te Haaltert op dinsdag en woensdag telkens van 18.00 tot
19.00 uur.

Rouwadres

Uitvaartzorg Bael, t.a.v. familie Kristof Van Waeyenberg

Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

Online condoleren kan via www.begrafenissen-bael.be



