
Rust nu maar uit,
	 je hebt je strijd gestreden.
	 Je hebt het met veel moed gedaan.
	 Wie kan begrijpen wat je hebt geleden
	 en wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

Bedroefd maar dankbaar om haar leven onder ons 
melden wij het overlijden van mevrouw

Ivonne Van der Straeten
Weduwe van de heer Gustaaf Baeyens († 2018)

Geboren te Denderhoutem op 24 juni 1931 en zachtjes van ons heengegaan in het
‘Zorgdorp’ De Pastorij te Denderhoutem op 27 augustus 2025.

Vervuld met mooie herinneringen leeft zij verder in de harten van

Ronny Baeyens, kinderen en kleinkinderen
Rik (†) Baeyens
Jan en Christa Baeyens - Volckaert, kinderen en kleinkinderen

� haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Haar broers (†), zus (†), schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families: Van der Straeten - Baeyens - Beerens - De Winter

Oprechte dank aan haar huisarts dr. M. Andries en iedereen die Ivonne met goede zorgen heeft omringd.

De uitvaartplechtigheid, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, zal plaatsvinden
in de Sint-Amanduskerk te Denderhoutem op dinsdag 2 september 2025 om 10.30 uur.

Aansluitend herenigen wij Ivonne met haar echtgenoot Gustaaf
in het columbarium op de begraafplaats te Denderhoutem.

Samenkomst in de kerk vanaf 10.15 uur.
De offerande wordt aanzien als rouwgroet.

Er is gelegenheid om de familie te condoleren op de begraafplaats.
___________

Een laatste groet brengen aan Ivonne kan op vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur
in het Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13 te Haaltert.

Rouwadres: Uitvaartzorg Bael, t.a.v. familie Baeyens - Van der Straeten, Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert
Online condoleren kan ook via www.begrafenissen-bael.be

†


