
Bedroefd maar dankbaar voor de mooie jaren
delen wij u het plotse overlijden mee van

De heer

René De Paepe
Weduwnaar van mevrouw 

Rosa De Putter

 
Geboren te Kerksken op 10 juni 1935 
en overleden in het OLV Ziekenhuis 

te Aalst op 24 december 2021.

Gersterkt door de ziekenzalving
Lid van OKRA wandelclub

 
____

 
Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid 

te nemen van René tijdens de uitvaartplechtigheid 
die zal plaatsvinden in de Sint-Martinuskerk te Kerksken op 

donderdag 30 december 2021 om 11.30 uur.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 11.00 uur. 

Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.

Aansluitend herenigen wij René met zijn echtgenote Rosa
 in het familiegraf op de begraafplaats te Kerksken.

En langs het tuinpad van m’n vader
Zag ik de hoge bomen staan

Ik was een kind en wist niet beter
Dan dat ‘t nooit voorbij zou gaan†

Hij leeft verder in de herinnering van: 
 
Gunter De Paepe

Marijke en Pieter-Jan De Paepe - Van Os
	 Midas, Arthur

Hans en Hannelore De Paepe - De Knibber
	 Roelke, Maud
Raf en Barbara De Paepe - Van De Wiele
	 Jasper, Noor
� zijn kinderen en kleinkinderen 

Zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten 

	    
De families: De Paepe - De Putter - Van Hoorenweder - Houck

Een oprecht dankwoord aan:
Zijn thuisverpleegsters Annick, Ilse, Ann, Elke en Nele,
zijn artsen dr. G. Goossens en dr. I. De Volder.
Ook een speciaal dankwoord aan Erna en Rudy voor hun 
jarenlange goede zorgen.

Familie, vrienden en kennissen kunnen René een afscheidsgroet 
brengen in het Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13, 9450 Haaltert 
op maandag, dinsdag en woensdag van 19.00 tot 20.00 uur.

Online condoleren: www.begrafenissen-bael.be

Rouwadres: 	 Uitvaartzorg Bael
		  t.a.v. Familie De Paepe - De Putter
		  Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert


